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20 juni 2021
Streekinfo: Langs de kastelen van de …. Brugse rand
Rosmolen
Het gaat hier om een vierkante houten rosmolen met afgeschuinde hoeken. Het paard wordt vastgehecht aan de staart en loopt rond het gebouw in de richting van de wijzers van een uurwerk. Enkele molenmakers uit Gistel bouwden de molen terug op in het provinciaal domein Tillegembos. Hij is gelegen achter herberg De Trutselaar. Dit soort molens werd gebruikt om te kunnen malen bij weinig wind. De molen draait van 1 juni tot 30 september elke zondag tussen 15u en 16u.
Tillegembos

Het oudste groendomein van de provincie West-Vlaanderen werd aangekocht in 1963. Sindsdien breidde het steeds maar uit met nieuwe aankopen waardoor met recht en rede nu van de kasteelbossen kan gesproken worden. Het zijn de woon- en jachtdomeinen van de vroegere Brugse elite. Ze worden gevormd door het Tillegembos, de stadsdomeinen Tudor en Beisbroek, het Chartreuzinnenbos en zijn hoogstamboomgaard, de bossen rond het kasteel van Loppem en de bossen van Jabbeke. Ze zijn meesterlijk met elkaar verbonden via rustige wandelpaden.

Waterkasteel van Tillegem

Het Kasteel van Tillegem is een restant van een middeleeuwse vierzijdige waterburcht en was tot in 1978 door opeenvolgende adellijke families bewoond. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen kocht het kasteel begin jaren ’80 aan om het dan tussen 1985 en 1987 grondig te restaureren. Op de gelijkvloerse verdieping herinneren de onthaalruimte, de eikenhouten Lodewijk XV-trap en de vergaderzalen in de 18de-eeuwse salons aan voorbije kasteelglorie. We vinden er werken van de Brugse landschapschilder Jan Beerblock, die de streek zeer detaillistisch weergaf. De 14de-eeuwse kelders met hun dikke muren en bakstenen kruisribgewelven bleven in oorspronkelijke staat bewaard. Je vindt er ook de originele houten paardenboxen. De eerste en tweede verdieping zijn kantoren.
Via een stenen brug en een houten pseudo-ophaalbrug bereikt men het kasteel met overwelfd voorportaal waarin een neogotische toegangspoort onder wapenschilden van de Peñaranda de Franchimont en de Laage de Bellefaye en spreuk "Pena Temperenda" (lijden moet verzacht). Het kasteel is niet open voor het publiek.

Monument Onvoltooid: voor overleden kinderen. Het monument is van Els Vermandere (kleindochter van Willem).
Kruis der gefusilleerden

Hier werden op 10 november 1942 acht actieve verzetsleden waaronder twee religieuzen gefusilleerd. Er werd ook een Duitse militair, waarschijnlijk een deserteur, terechtgesteld. De negen bomen waartegen ze stonden opgesteld, werden nadien omgekapt zodat alle bewijs van de oorlogsmisdaad verdween.
Kasteel Tudor

Neogotisch landhuis, pas gebouwd in 1904, zo genoemd omwille van zijn bouwstijl. Dit kasteel was één van de landhuizen die de familie van Outryve d’Ydewalle en hun aanverwanten op het voormalige veld van Sint-Andries optrokken, net als Peereboom, Beisbroek, Ter Heide en Valkenbos. Het domein bestaat uit bos, park, siertuinen en een kruidentuin.
Heidegebied

Op de zuidgrens van het domein, vlak bij de kruising van de Diksmuidse Heirbaan en de autostrade, bevindt zich een stuk heide begraasd door schapen. Dit heideveld is van ecologisch grote waarde omdat er rode dopheide op groeit. 
Kasteel Beisbroek

Het Kasteelbos Beisbroek maakte vroeger deel uit van het ‘Veld van Sint-Andries’, dat zeven eeuwen lang eigendom was van de abdij van Sint-Andries (1098-1796). Kort na de Franse Revolutie werd Beisbroek, net als zoveel kerkelijke goederen, door de staat aangeslagen en openbaar verkocht. De nieuwe eigenaars bebosten het domein. Omstreeks 1830 werd in Beisbroek het kasteel opgetrokken. Nu zijn het natuurcentrum en de Sterrenwacht er gevestigd. Aan de rand van domein Beisbroek volgen we even het ‘Planetenpad’. Het is een schaalmodel van ons zonnestelsel. Eén meter staat voor 9 miljoen kilometer in de ruimte. De planeten worden door kunstenaar Jef Claerhout voorgesteld als mythologische wezens.
Diksmuidse Heerweg
De wandeling passeert o.a. hoeve ‘Pereboom’ (de eerste hoeve op je rechterkant als je uit het bos komt). Pereboom slaat op een barrière. Aan de barrière moest je belasting betalen om je weg te mogen verder zetten. De Diksmuidse Heerweg was dus een belangrijke handelsroute in de middeleeuwen. Het is een deel van de Romeinse Heirweg die Kassel met Aardenburg verbond.
[image: image2.jpg]f2a2e
GEZINSSPORT

VLAANDEREN



Bronnen: https://www.brugseommeland.be/nl/doen/rosmolen; https://www.molenechos.org/;

https://www.verrassingenomdehoek.be/2016/10/10/driekastelenroute/; https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Beisbroek
https://www.west-vlaanderen.be/vrije-tijd-en-toerisme/provinciale-domeinen-en-bezoekerscentra/tillegembos/geschiedenis-van; 
