
Ellezelles, dorpje gelegen in het “Pays des Collines”,  
een landelijk gebied waar de zoetheid van het leven zichtbaar is  

 

De regio Pays des Collines wordt door de toeristische dienst omschreven als het 
‘Picardische Wallonië.’Het glooiende landschap met kleine dorpjes heeft inderdaad 
wel wat weg van die Franse streek. Het vormt landschappelijk één geheel met de 
net noordelijker gelegen Vlaamse Ardennen in Vlaanderen.  
Zacht golvende heuvels omringen Ellezelles (Elzele), een landelijk gebied waar de zoetheid 
van het leven zichtbaar is in de gehuchten van westelijk Henegouwen. 
De streek van het Pays des Collines is biologisch en geografisch belangrijk. ‘Wanneer u het 
dorp achter u laat, kronkelt de weg te midden van de weiden. Voortdurend volgen 
ontdekkingen: bij elke bocht een nieuw panorama, een nieuw groots landschap. Tal van 
paden werden heropend en hertekend door de weiden: zij vormen het levende spoor van 
een erfgoed dat het Natuurpark een nieuw leven heeft gegeven. De streek van Ellezelles is 
een van de leukste om te voet te verkennen en dat is te danken aan het vredige landelijke 
karakter en een aardige natuur…’ 
Ellezelles geniet vooral bekendheid dankzij de jaarlijkse heksensabbat ter nagedachtenis 
van de heks Quintine dele Clisserie, die hier op 26 oktober 1610 op de brandstapel belandde 
samen met 4 andere heksen. Ook Hercule Poirot, het fictieve personage uit de 
detectiveromans van Agatha Christie, zou op 1 april 1850 in Ellezelles zijn geboren. 
 
Voor de 2de lus volgen we hoofdzakelijk de wandeling Sentier de l’étrange (5,4km) een 
leuke manier om kennis te maken met de landschappen en onderweg te speuren naar de 
gekke creaturen die door kunstenaar Jacques Vandewattyne (1932-1999) zijn gemaakt. 
Er gebeuren hele vreemde dingen in dit dorp in het prachtige Pays des Collines. Het 
ongewone verschijnt op elke straathoek, in de bosjes of zelfs aan de rand van een bos en 
nodigt de wandelaar uit tot een aangename wandeling. 
Het idee van een wandeling midden in de natuur, verfraaid met sculpturen, bas-reliëfs 
die heksenelfen voorstellen kreeg vorm rond de jaren ’80. 
Sinds 1984 worden elk jaar nieuwe werken toegevoegd aan deze unieke wandeling. Zo 
ontstaat er een openluchtmuseum, een permanente tentoonstelling waar je in alle seizoenen 
van kunt genieten. 
De verschillende werken zijn gemaakt met de meest uiteenlopende materialen: beton, brons, 
gietijzer, polyester of zelfs gerecupereerde landbouwwerktuigen... 
De bomen of "chôkes" in Picardië zijn beschilderd en versierd met betoverende ogen die je 
op een heel vreemde manier aanstaren. 
De alomtegenwoordige natuur is de andere attractie van de regio. Dit is nog steeds 
bijzonder goed bewaard gebleven tot het punt dat de aanleg van een natuurpark werd 
voltooid in 1995. Het is inderdaad nog steeds mogelijk om de groene en golvende 
landschappen te bewonderen waar veel gehuchten met rode daken genesteld zijn, die het 
landschap verlevendigen en contrasteren met het groen van de natuur. 
Tijdens de route komt de wandelaar ook veel kapellen tegen die getuigen van een sterk 
religieus geloof in de 19e eeuw. Maar is ze echt verdwenen? 
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