Fietsclub Sterretrappers
De Zwalmvallei anders bekeken (regio Sint-Maria-Oudenhove - Sint-Goriks-Oudenhove)

Voormiddag: 20 km

Sint-Goriks-Oudenhove is een rustig dorpje met ongeveer 900 inwoners, gelegen in de Zwalmstreek. Erzijn
slechts twee winkels, een fietsenwinke! en een bloemist, maar er zijn vier cafés.

Van hieruit fietsen we richting Sint-Maria-Lierde. We genieten van mooie vergezichten en houden even halt bij de
oriéntatietafel op de Waesberg. Hier hebben we een mooi uitzicht op het 12 ha groot natuurgebied Uilenbroek in het grensgebied
van Sint-Maria-Lierde en Erwetegem. Het reservaat bestaat uit een mozdiek van kleine landschapselementen met slee- en
meidoornhagen, bramenstruwelen, een holle weg kleine bosjes, poelen, oude hooilanden, natte ruigtes en een hoogstamboomgaard.
Dit alles zorgt voor een zeer rijke fauna. We rijden verder naar Sint-Maria-Lierde.

In de wijk Stuivenberg passeren we langs de vervallen Lietskapel, voormalig eigendom van de gelijknamige familie. In de
Kapellestraat staan we even stil bij het monument Kakebeke fer herdenking van de gesneuvelden van de aldaar neergestorte
Lancaster in december 1942. Het vliegtuig maakte deel uit van een RAF-vloot op weg voor een raid op de Duitse stad Munchen. Van
de zeven jonge vliegeniers aan boord overleefde slechts één de crash.

Even verder zien we de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, een mini-kopie van de basiliek van Lourdes.

Halfweg de voormiddagtocht komen we aan op het Sint-Jansplein in Hemelveerdegem, met de Sint-Jan de Doperkerk. Dit is een
neogotische kerk, geklasseerd als monument. Haar bestaan wordt voor het eerst vermeld in 1075. De kerk heeft een zeer
opvallend en mooi interieur. Het beroemde retabel van de Sint-Jan de Doper is het opmerkelijkste stuk, een meesterwerk van
houtsnijkunst uit begin 16de eeuw. Verder zijn ook de preekstoel in rococostijl, het orgel van van Peteghem (1760-1770) echte

parels.

Nog een opmerkelijk stuk is de ijzeren offerren (1674). Deze stond vroeger buiten, maar werd nu in het portaal ondergebracht.
Hierin werden vroeger dieren van de boeren in de parochie geplaatst en verkocht per opbod. De opbrengst was voor de kerk.

We fietsen verder richting Sint-Maria-Oudenhove. Uit 1428 dateren vermeldingen van het dorp als ‘Sente-Marien-Oudenhove’. In
de volksmond wordt nog regelmatig gesproken van "Aunove". De oorsprong van de naam zou liggen bij het ontstaan van een
gemeenschap rond een hof dat er altijd (van ouds) heeft gestaan. Oudenhove kan dan geinterpreteerd worden als "het oude hof".
Tenslotte zakken we voor de lunchpauze af naar de Berendries, gekend van de ‘Ronde van Viaanderen'.

Namiddag: 30 km

We rijden op de Berendries naar beneden en slaan in Michelbeke naar links af: het 'Mijnwerkerspad’

Het Mijnwerkerspad is een bijzonder spoor door de Vleamse Ardennen en het Pays des Collines. Een vroegere spoorweg die verder
leeft als fiets- en wandelpad. Het Mijnwerkerspad is het verharde gedeelte van de vroegere spoorlijn Zottegem - Brakel - Elzele
(Ellezelles), welke deel uitmaakte van de lijn 82 (Aalst - Elzele). De spoorlijn werd in 1963 afgeschaft. Tot dan bracht het
"Fosttreintje" mijnwerkers van Zottegem en omstreken, naar de Borinage (Henegouwse steenkoolmijnen).

Even verder nemen we de Kasteeldreef naar links en passeren langs het Kasteel van Lilare.

Het kasteel is een overblijfsel van de heerlijkheid van Lilare die al vermeld werd in de 12de eeuw. Nu biedt het gebouw onderdak
aan het Sint-Fransiscusinstituut, een middelbare school met een internaat

Verder op de route genieten we van mooie vergezichten, we passeren het Kloosterbos en houden even halt bij de alom gekende
Toepkapel in Nederbrakel. Het gebouw, dat ook wel *kapel van de vrede’ genoemd wordt, werd in 1924 gebouwd uit dank omdat
Brakel gespaard bleef van verwoestende bombardementen.

In Nederbrakel gaan we verder op het Mijnwerkerspad. Even later zien we in Opbrakel de Verrebeekmolen. Deze molen, gebouwd
in 1996 is een getrouwe kopie van de vroegere molen die om diverse bouwtechnische redenen diende te worden afgebroken en
weer opgebouwd.

We steken even later de taalgrens over en fietsen door het Livierenbos of Bois de la Louviére. Het Livierenbos ligt op de grens van
de Viaamse Ardennen en het Waalse Pays des Collines. Het maakt deel uit van de bossengordel op de getuigenheuvels van de streek
(waaronder het Brakelbos en de Everbeekse bossen).

Bij KP 6 zakken we via Everbeek, de Buistemberg terug af naar Nederbrakel. Vanaf hier volgen we het Mijnwerkerspad terug
richting Sint-Goriks-Oudenhove. We rijden hier lans de kronkelende Zwalm. De middenloop van de Zwalm is een 90 ha groot
natuurreservaat en wordt beheerd door Natuurpunt. Het reservaat bestaat uit verschillende deelgebieden (Boterhoek,
Bruggenhoek, Bruul, Jan de Lichte, Jansveld, Moriaan, Rozenhoek, Vossenhol, Kloosterbos. De middenloop wordt gekenmerkt door
een asymmetrisch dal. Dit asymmetrische dal is vermoedelijk ontstaan door langdurige verschillen in sneeuwbedekking en

af smeltingsduur, Het landschap van de vallei, die regelmatig overstroomt, bestaat uit een groen lappendeken van beekdalbossen,
graslanden en moerassige gedeelten.

Bij KP11 slaan we rechtsaf de Slijpstraat in om zo ons eindpunt te bereiken.

Bronnen: : wikipedia; Trage wegen.be; https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ile/relict/300437;

Meander jan -feb 2006 (tijdschrift van Natuurpunt) en Toerisme Viaamse Ardennen



